
 

Droomtips 
 

Soms kan Lieke niet slapen. Dan piekert ze te veel, of ze is gewoon niet moe. Heb jij dat ook wel eens? 

Het is ontzettend saai als je lang wakker ligt. Dan kun je dus het beste aan leuke dingen denken.  

Wat dacht je van deze droomtips? Je hebt er wel een beetje fantasie voor nodig! 

 

 

Stel je voor… 
 

Een elfje als vriendin 

Je vindt een elfje op het schoolplein. Ze wil dolgraag met jou 

mee naar huis. Waar kan ze slapen? Maak je een bed van een 

luciferdoosje? Of heb je nog een mandje over? En waar gaat ze 

in bad? Wat krijgt ze te eten? Hoe ga jij ervoor zorgen dat het 

elfje zich helemaal thuis voelt? 

 

Wie vliegt daar? 

Je wappert met je armen en opeens zweef je omhoog. Je kan 

vliegen! Wat is het eerste dat je gaat doen? Waar vlieg je 

naartoe? Welke grappen ga je uithalen? Vertel je het aan 

iedereen, of hou je het geheim?  

 

Mooi, mooier, mooist 

Je gaat naar een groot, koninklijk feest. Er is een wedstrijd: wie ziet er het 

mooist uit? Natuurlijk win jij! Wat voor jurk heb je aan? Droom over 

kleuren, kantjes, glitters, diamantjes… 

 

Gefeliciteerd! 

Je wint de loterij. Opeens heb je heel veel geld. Wat ga je 

daar mee doen? Spaar je het op voor later? Of ga je er 

iets moois van kopen? Alleen voor jezelf, of ook voor 

anderen? 

 

Flitsende camera’s 

Je klas gaat een toneelstuk instuderen. Jij krijgt de 

hoofdrol, net als Lieke. Wat blijkt? Je kan fantastisch 

toneelspelen. Jij bent de ster! Opeens ben je ontzettend 

beroemd. Je komt op televisie, je staat in de krant… Hoe 

zou dat zijn? 
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